


Jubileums zijn er om te vieren. KOI 2000 viert 
volgend jaar haar  20-jarig bestaan. Twintig jaar, de 
meeste van onze Koi-pareltjes halen deze leeftijd 
niet. Iedere Koi, waar wij afscheid van moeten 
nemen doet ons zeer. Wij proberen alles om onze 
lievelings visjes in leven te houden en dat is voor 
KOI 2000 ook een reden om dit blad te maken.
Zij proberen ons hobbyisten te voorzien van 
informatie, waar zij iedereen mee kunnen helpen.
Ook dit nummer weer.

KOI 2000 is heel blij met haar adverteerders,
want zonder hun is het niet mogelijk om een mooi
magazine te maken. Maar vergeet nooit de 
vrijwilligers achter KOI 2000 en Koi Wijzer.

Ik: Alwies een eenvoudige Koi-liefhebber
uit Hooglanderveen, wil wel graag de drijfveren 
achter KOI 2000 bedanken:

Hans en Jacqueline, Henk, Theo en Soe.
Vijf Koi-liefhebbers die er veel tijd aan besteden
om van KOI 2000 en ons magazine iets moois te 
maken. Dan niet te vergeten: Henny, Tante Henny,
wat een kanjer. Leeft voor KOI 2000 al bijna dan 20 
jaar. Wat een schat!

De donkere dagen voor Kerstmis staan weer 
voor ons, maar de tijd vliegt en voor je het weet 
is het weer tijd voor: opstartbacteriën, Costia, 
vjivercheck enz.

Een goed Koi-jaar!

Alwies 
Note van Team KOI 2000: 
Alwies bedankt voor je bijdragen aan ons mooie 
magazine en voor je warme woorden. Wij gaan er 
volgend jaar weer voor! 

Voorwoord
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Bij Japans eten denkt iedereen automatisch aan sushi, maar toch is sushi niet het 

populairste gerecht in Japan, dat is namelijk Ramen, de inmiddels alom bekende 

noedelsoep. In tegenstelling tot het wat dure sushi is ramen vaak spotgoedkoop, 

makkelijk te verkrijgen, en heerlijk vullend. Om die redenen is het een erg populair 

gerecht tijdens de lunch of als snelle maaltijd in de avond. Ondanks het eenvoudige 

karakter van het gerecht zit er een ingewikkelde en vrij chaotische historie achter. 

Want hoewel ramen tegenwoordig een iconisch Japans gerecht is moeten we voor de 

oorsprong deels bij hun buren kijken!

Tekst en foto’s: Shotaro Mano

Japanse   
Ramen



Luciën is geen onbekende in de koiwereld. Hij heeft al eens een keer in de Koi Wijzer gestaan 

met zijn vorige vijver in zijn vorige huis (Koi Wijzer 4 2012).  Bij de bouw van die vijver 

waren er heel veel problemen die overwonnen moesten worden en ook uiteindelijk werden 

opgelost. Toch besloten Luciën en Bertine de uitdaging van het zelf bouwen nogmaals aan 

te gaan maar dan in een ander huis. 

Tekst: Hans Aarden, foto’s: Hans en Luciën

De vijver van  
Luciën en Bertine
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Facebook staat weer vol met berichten van verhuizende mensen. Het lijkt wel of er 

geen enkele bouw stil heeft gestaan en dat de doorstroming van huis naar huis vlot 

verloopt. Omdat ik op Facebook vooral koigerelateerde groepen volg, gaat het veel over 

vijverbouw en alles wat daarmee gemoeid is. Maar wat komt er allemaal kijken bij het 

“verhuizen” van onze Koi? 

Tekst: René Grootscholten, foto’s: René, Marco en Alie 

Verhuizen
van Koi
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De Koromo ziet eruit als een kohaku die een netpatroon laat zien, uitsluitend in de rode 

vlakken. Koromo betekent letterlijk ‘gekleed’ ofwel: ‘van een jasje voorzien’. De koromo is in 

principe het product van een liefdesaffaire tussen een asagi en een kohaku, net als de Goshiki 

die later nog aan de beurt komt. Hij komt echter ook in andere broedsels naar boven.

Tekst: Toën Feijen, foto’s: René Gerritsen, Toën Feijen

Koromo en Goshiki
witte en/of grijze koi met rode vlekken en een 
dennenappelpatroon.
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Na de succesvolle vijvertoer gehouden in midden Nederland aan het begin van dit jaar 

was deze keer Limburg aan de beurt. Op de eerste zondag van oktober trokken we dan 

ook met goede zin naar Venlo waar we zouden starten om vervolgens te eindigen in 

Kerkrade. Ik mag wel zeggen dat we HEEL VEEL water hebben gezien. Zowel in de vijvers 

als vanuit de lucht.

Tekst: Hans Aarden, foto’s: Hans Aarden, Henk van Soelen, Theo Barten

Vijvertour
Limburg
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Spiegeltje, spiegeltje aan de wand…….wie groeit zijn Mukashi Ogon* het mooiste op in 

Nederland? Jaarlijks houden wij bij Koi Kichi World een opgroeiwedstrijd. Om zowel de 

Koi Kichi* die een verwarmde faciliteit hebben als de koiliefhebbers die geen verwarmde 

opgroeimogelijkheid hebben beiden kans te laten maken op prijzen, hebben we 2 typen 

prijzen: Prijzen voor de koi die de meeste cm groei heeft gepakt en prijzen voor de koi die het 

best zijn ontwikkeld (hierbij telt de huidkwaliteit zwaar).

Tekst: Tjaard van Balen, foto’s: Koibito en Koi Kichi World

Wie heeft
de mooiste?



Himitsu

www.himitsu.nl www.koimeer.nl www.biogro.nl

WORDT NU LID 
VAN KOI 2000 EN 
VERDIEN GELD!!!

Wordt lid/abonnee van KOI 2000 en 
krijg GRATIS een zak voer van 
KoiMeer (AKoi 3 kg All Season) of van 
Himitsu (2 kg keuze uit alle varianten) 
plus een pakket Biogro 1-2-3!!!

Meldt u aan via onze website of stuur ons een email met uw gegevens en wij 
zorgen voor de rest! Je wilde altijd al lid/abonnee worden? Dan is het nu de 
perfecte gelegenheid. Naast deze mooie cadeaus geniet je natuurlijk van de 
schitterende Koi Wijzer en de activiteiten die wij in 2019 voor je gaan 
organiseren. 

Ga naar onze website en wordt direct lid: 
http://www.koi2000.nl/lid-worden/
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Wie heeft
de mooiste?


