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Preview koiwijzer 
64
Voor u de laatste koiwijzer van 2015. Wat vliegt de tijd zeg, een jaar is 
echt niets!
Gezien de lang aanhoudende warme temperaturen mogen we wel spre-
ken van een succesvol koi-jaar. Als dan ook de crisis, voor zover je daar 
last van had, ook weer voorbij is kunnen we met een goed gevoel terug 
kijken op 2015.

Barry den Ouden

Hoofdredacteur

Om de komende feestdagen EN winterperiode met 
voldoende leesvoer door te komen hebben we een aantal 
leuke en zeer interessante artikelen voor u verzameld. 
Wat kunt u zoal verwachten leest u in deze preview. wat 
dacht je van onze jaarlijks terugkerende Hikari-kalender actie? 
Lees snel verder om te zien wat je hiervoor moet doen.

Achterin het magazine wordt nog een oproep geplaatst voor 
versterkingen. Wij als vereniging willen groeien, maar hiervoor 
zijn wel man (of vrouw) krachten voor nodig. Ben jij degene 
die we zoeken voor 1 (of meerdere) vacatures? Twijfel je aan 
jezelf of heb je nog vragen? Gewoon bellen of emailen, en we 
staan je graag te woord.

Stage lopen bij Momotaro 
(deel 2)
Volg de belevenissen van Toon Versteegen tijdens zijn stage bij Momotaro. 
13 juli 2015 was de dag waar ik weer bijna een jaar naar heb uitgekeken. 
Ik vertrok weer richting Okayama vanaf Schiphol voor mijn tweede stage 
bij Momotaro Koi Farm. Tijdens mijn eerste stage in 2014 vroeg Daisuke 
mij of ik al plannen had voor volgende zomer, en zo niet mocht ik 
weer terugkomen bij Momotaro. Ik was erg verrast door zijn aanbod en 
natuurlijk kon ik hier geen nee tegen zeggen! 

Het ticket werd zo vroeg mogelijk 
geboekt en het aftellen tot de 
zomervakantie kon beginnen. Na 
mijn vertrek vorig jaar zijn er veel 
dingen veranderd op de farm, en ik 
was erg benieuwd om deze nieuwe 
ontwikkelingen live te ervaren. 

In dit artikel leest u alles over mijn 
dagelijkse  werkzaamheden bij 
deze kweker.
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Buiten de oude kunstvormen zoals origami, ikebana, zang en dans kent Japan 
ook een keur aan relatief jongere kunstvormen.  Minder lang geleden ontsproten, 
maar daardoor niet minder uniek of bijzonder. Zo houden de Japanners er een 
geheel eigen tekentechniek op na die ook ver buiten de landsgrenzen bekend 
en geliefd is. Het Japanse equivalent van het stripverhaal. 

Deze vorm van kunst noemt men manga. De eenvoud van de afbeeldingen 
karakteriseert de Japanse kunst. De eenvoudige lijnen, getekend met een 
flexibel penseel, laten toe om vormen te creëren zonder schaduw of kleur. 
Lees er in dit artikel alles over!

Manga De vijver van: 
George Strooiberg
Sjoerd van der Hooft gaat op bezoek bij deze hobbyist en voelt hem aan 
de tank over alles wat hem beweegt om deze hobby uit te oefenen. George 
laat de lezers zijn vijver en filter zien en tevens verteld hij uitgebreid over 
het kweken van Koi, een tak van sport die 
George serieus aanpakt!
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Water testen in Japan
Is zacht water het beste voor de groei van Koi?
Met deze vraag ging Mike Snaden op onderzoek uit en ging hij bij diverse 
gerenommeerde kwekers langs om het water te testen.  

Met een koffer vol testmiddelen ging Mike op pad, de uitkomst van zijn 
onderzoek lees je in deze uitgave van de Koiwijzer.

Op bezoek bij: 
Sibo en Wesdijk
Voor deze uitgave van ons magazine zijn we op bezoek 
geweest bij een groothandel en een dealer in de randstad. Beide zijn geen 
onbekende in het wereldje, iedereen heeft beide namen vast al eens ergens 
gehoord en/of gelezen; Sibo en Wesdijk. Lees in beide artikelen alle ins en 
outs over deze twee bedrijven.
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Slaapziekte bij Koi. 
Een oude ziekte leeft op
Stelt u zich eens voor u koopt een nieuwe Koi en plaatst deze zonder quarantaine, 
wat je dus nooit moet doen, zo in de vijver. Na enkele dagen vertonen de Koi toch 
een bijzonder gedrag, ze hangen lusteloos in de vijver en dobberen rond. Op het 
moment dat ze u zien lijken ze te schrikken en komen ze naar u toe gezwommen. 
Koidokter Rob Heijmans praat u bij over deze bijzondere verschijning. 

Nog geen lid maar al wel HEEL nieuwsgierig geworden?
Sluit dan een abonnement af en ontvang 4x per jaar dit 

prachtige magazine.

Ga naar onze website en wordt direct lid:

http://www.koi2000.nl/lid-worden/


